Wees gegroet, kinderen, God houdt van jullie,

hoe gaat het met jullie? De vakantie is begonnen, vanavond is het
Kerstmis. Zijn jullie druk geweest met de voorbereidingen voor Kerst? Het
huis versierd, een boom opgezet, een stalletje in de kamer, boodschappen
gedaan? Je moet heel wat voorbereiden om een gezellig Kerstfeest te
kunnen vieren.

Ooit mocht ik helpen bij de belangrijkste voorbereiding die er bestaat
voor Kerstmis. Kan je raden wat? Ik mocht aan Maria gaan vertellen dat
God graag wilde dat zij de moeder van Jezus werd. Dat was het aller,
allereerste begin. Ik werd naar Maria gestuurd met die boodschap. God
wilde dit niet doen als Maria het er niet mee eens was. Ik was zo bang dat
ze 'Nee’ zou zeggen. God vroeg namelijk wel iets heel moeilijks van zo’n
jonge vrouw. Ze moest een kindje krijgen zonder man. Haar ouders zouden
woest op haar worden. Haar vriendje zou het misschien wel uitmaken. De
buren zouden gaan roddelen. Maar Maria hield zoveel van God dat ze ‘Ja’
zei. En al die moeilijkheden kwamen, maar ze werden gelukkig ook
overwonnen. En het kindje werd geboren. Dat vieren we vanavond. Ben jij
er ook bij? Ik wel.

In de Bijbel staat hoe het allemaal ging. Lees het maar na. En let dan
vooral op Maria. Ik heb zoveel respect voor haar.

Groetjes van Gods Boodschapper, Gabriél.



