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Lieve kinderen,  

 Hoe gaat het met jullie? Het is vandaag bijna Sinterklaas, hebben jullie al 
zin in het feest? Ik hoop het.  

 Het is ook bijna Kerstmis. Nog drie weekjes en een dag en dan vieren jullie 
mijn verjaardag. Dat is een gezellig feest. Weet je wat Ik vooral fijn vind? 
Iedereen probeert met Kerstmis aardig te zijn voor andere mensen. Dan is er 
tenminste één dag in het jaar dat de mensen goed zijn voor elkaar.  

 Er is iets wat Ik jullie wil vragen. Zijn jullie ook wel eens ongerust over de 
wereld?  Als jullie naar het Jeugdjournaal kijken denken jullie dan wel eens: ”Wat 
moet dat later worden? Gaat de aarde niet kapot?”  Ik hoor veel gebeden van 
mensen die wakker liggen omdat ze zich zorgen maken. In de nacht, in hun bed 
praten ze tegen Mij. Vaak vragen ze of God niet wat kan doen aan de oorlog of 
de honger. Dat begrijp Ik wel. Het is soms zo erg wat er gebeurt. Ik maak me 
ook heel veel zorgen. Dat deed Ik al toen ik nog op aarde was. Daarom heb ik 
toen zoveel mogelijk goede raad aan mijn leerlingen gegeven. Dat kan je lezen in 
de Bijbel.  

Eén van de dingen die Ik gezegd heb is dat het goed zou zijn als al mijn 
leerlingen, jullie dus ook, hun uiterste best zouden doen om de wereld beter te 
maken. Dat helpt al heel veel. Maar niet genoeg, dat weet Ik. Daarom heb Ik ook 
beloofd dat Ik zelf nog een keer terug zal komen. Op die dag zal de wereld weer 
worden zoals God het bedoeld heeft toen de aarde werd geschapen. Helaas weet 
zelfs Ik niet, wanneer dit zal gebeuren. Daarom kunnen jullie nu niets anders 
doen dan bidden en zelf werken aan een goede wereld. 

Gaan jullie dat doen? Lijkt me een mooi Kerstcadeautje op mijn verjaardag.  

  Heel veel lieve groeten, Ik hou van jullie,  

         Jezus  


