
 
 
Jongens en meisjes,  
 
 Graag had ik jullie uitgenodigd om op bezoek te komen in de woestijn, bij 
de Jordaan, zodat we lekker konden spetteren in het water samen. Maar een 
reisje naar Israël zal er wel niet inzitten deze Kerstvakantie. Vliegreisjes zijn 
trouwens ook niet zo goed voor het milieu. Maar toch jammer. Gelukkig kan ik 
jullie met dit briefje ook wel vertellen wat ik belangrijk vind.  
 Als ik me niet vergis gaan jullie nog een weekje naar school. Dan begint 
jullie Kerstvakantie. Daar hebben jullie vast veel zin in. Dit jaar valt Oud en 
Nieuw midden in die Kerstvakantie. Oud en Nieuw is de dag van oliebollen, 
vuurwerk en… goede voornemens. Met oliebollen heb ik niets, ik eet liever 
sprinkhanen met honing, en vuurwerk zie ik iedere avond als ik in de woestijn 
naar de sterren kijk. Maar die voornemens, daar ben ik gek op. Ik geloof dat het 
belangrijk is dat mensen goede voornemens maken. En dan denk ik vooral aan 
voornemens die de wereld een beetje mooier maken. Spelen met dat meisje dat 
altijd alleen staat op het plein. Voortaan geen pakjes sap meer mee nemen naar 
school maar een beker die je af kan wassen. Geen lelijke dingen meer zeggen 
over anderen. Ach, er is zo veel wat wel een beetje beter kan.  
Goede voornemens moeten natuurlijk bij je passen. Anders houd je ze niet vol.  
Denk er maar eens over na, wat past goed bij jou?  Waar zouden jij en de wereld 
beter van worden?  
 Niet vergeten hoor, die goede voornemens. Dan wordt het vast een 
gelukkig 2018.  
 
Groetjes uit de woestijn van Johannes.  
	  


