
 
 
 

 
 
 
 

	

Lef is lief 
 
Moedig zijn -  

is dat het zelfde als stoer? 
Dapperheid -  

 is dat zo iets als bravoure? 
Durven -  

is dat met ogen dicht springen? 
Lef hebben -  

is dat brutaal zijn en dwingen?  
 
Nee, zo gemakkelijk is het niet: 
‘Doe wat je wilt en pak wat je ziet!’  
 
Lef is bedenken wat goed zou zijn,  
en dóen wat goed is,  

voor iedereen fijn.  
 
Diep in je hart  
weet je best hoe dat moet.  
 
Blijf bij je hart,  
daar vind je de moed!  
 

Dit gedichtje is overgenomen uit  
Pluk het jaar!  

Kindergedichten voor alle seizoenen, 
Marjet de Jong  

Adveniat 
. 

 

	


