
 
 

Refrein: 

Veertig dagen onderweg 

om van Hem te leren, 

om te horen wat Hij zegt,  

en ons om te keren. 

 

1 

In de kale woestenij 

gaan we ons bezinnen. 

Welke keuzes maken wij? 

Luister diep van binnen! 

 

2 

Ga de berg op, zie zijn licht, 

tel je zegeningen. 

Hou je hart op God gericht, 

denk aan mooie dingen! 

 

3  

In een tempel, huis van God, 

mag je niet bedriegen. 

Eerlijk zijn is zijn gebod. 

Waarom zou je liegen? 

 

4 

Zoek Hem op, al is het nacht, 

ga door ’t diepe duister. 

Stel de vragen van je hart, 

als Hij antwoordt: luister! 

 

5  

In de akker valt het graan 

daar ontkiemt nieuw leven. 

Durf jij dapper door te gaan, 

zonder op te geven? 

 

6 

In de stad komt Jezus aan, 

mensen staan te juichen! 

Ben jij vriend door dik en dun, 

blijf je trouw getuigen? 
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